Leo en Martien,

ik was was aan het spitten in de geschiedenis van de Noorse Spitfire Squadrons
331 en 332 en toen kwam ik met een vraag terecht bij Cato Guhnfeld. Hij is
behoorlijk ingewerkt in het onderwerp en de schrijver van meerder boeken.

Hij doet op dit moment een serie van 6 over de Spitfires er zijn er 3 klaar.
Alles in het Noors.

Ik heb hem gevraagd of hij onze site eens wilde bekijken en hij vond daar een
paar dingetjes die ik dank dat we moeten corrigeren.

Het zit niet in het stuk wat ik gedaan heb, kan een van jullie dat hanteren?

Over die foto ben ik nog met hem bezig, ik weet inmiddels welke hij bedoelt.
gr
jaap

Dit schreef hij n.a.v onze site:

I have been looking at the web site you referred me to. Have you among
yourselves discussed who shot Eitzen down?

I have a small correction regarding Rolf Engelsen. The two accompanying
photographs do not show him but in stead Finn Troye Engelsen, another
Norwegian Spitfire-pilot who flew with 331 Squadron in 1944. The top
photograph is taken at Bognor Regis in late spring/summer 1944 while the
bottom one is from Grimbergen/Brussels in autumn of 1944. Finn Troye Engelsen
was never shot down.

Last question: Is there anyone in The Netherlands who have good quality
(preferably 1st generation) photographs of Rudi Kirchmayers Focke Wulf which
he flew on May 2nd 1943 (reproduced in Mombecks book), and who perhaps would
be willing to let me publish the photo/photos in Volume 4 of "Spitfire Saga"
with credit?

Last remark: 2nd Lieutenant Marius' Spitfire was AH-T/BS255.

Best regards
Cato Guhnfeldt



